


Ik heb me gevoegd bij hen die ik liefhad
en wacht op hen die ik liefheb.

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft 
betekend, delen wij u mee dat zacht en kalm van ons is 
heengegaan onze zorgzame moeder en trotse oma

Lijdia Mol-van der Plas
weduwe van Dirk Cornelis Mol

* 31 januari 1937	 Katwijk	 † 13 juli 2024

	 Hen (in liefdevolle herinnering), Marianne en André
		  Sebastiaan en Caroline
			   Daan, Bo
		  Lilian en Hans
			   Jaël

	 Peter en Petra
		  Thomas en Lisanne
		  Maurits en Natasha
	 	 Reinoud en Delfina
		  Fleur en Jan-Willem

	 Marco en Lenneke
		  Demi
		  Twan en Emma
		  Evi en Gert

		  Scoob

Correspondentieadres:
Peter Mol
Kon. Wilhelminastraat 6
2225 BA  Katwijk

Donderdag 18 juli is er van 19.00 tot 20.00 uur gelegenheid 
tot condoleren in de Vredeskerk, Baljuwplein 1 te Katwijk. 

Wij nodigen u uit om samen met ons Lijdie te gedenken 
op vrijdag 19 juli om 14.00 uur in de aula van begraafplaats 
Duinrust aan de Parklaan te Katwijk.
Aansluitend zal daar de bijzetting in het familiegraf 
plaatsvinden.
Na afloop bent u welkom terug in de koffiekamer van 
de aula waar gelegenheid is tot condoleren en elkaar te 
ontmoeten.


